
 

Parochieblad Holset-Lemiers-Vaals-Vijlen 
 

 

St. Lambertus Holset            St. Catharina Lemiers St. Paulus Vaals           St. Martinus Vijlen
  

1 januari 2026 tot en met 31 januari 2026 
 

Federatie Holset-Lemiers-Vaals-Vijlen 
Pastoor Shaiju Selestin, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen 
Telefoon voor ziekenzalving, uitvaarten, andere sacramenten en 
huisbezoeken: 06-87534599. 
E-mail: smshaiju@gmail.com 
 
Pastoor Schuffelers, Pastoor Prickaertsstraat 33, 6291 LL Vaals 
Telefoon: 06-20663417 
E-mail:  pastoorschuffelers@hotmail.com 
 
Diaken Klinkenberg 
Telefoon 043-4552829.  
E-mail: r.klinkenberg@laudybouw.nl 
 
E-mail parochie St. Paulus: info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl 
Website parochie St. Paulus: rk-parochie-h-paulus-vaals.nl 
E-mail cluster: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl 
Website cluster: www.vijlenparochiecluster.nl 
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St. Lambertusparochie Holset 
Misintenties: Ria Kriescher; telefoon 043-3063351 
Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:  
NL61RABO0117821462 t.n.v. St. Lambertus 
Koster: Ria Kriescher; telefoon 0433063351 

 
Heilige missen 
Donderdag 1 januari 11.15 uur H. Maria, Moeder van God, hoogfeest 
Aansluitend nieuwjaarsreceptie bij restaurant ‘t Klükske 
 
Zaterdag 3 januari 13.45 uur H. Naam Jezus 
Opening Genoveva-noveen 
Gezongen H. Mis 
Zondag 4 januari 11.15 uur Openbaring des Heren, hoogfeest 
Gezongen H. Mis 
Overleden ouders Theo en Jan Somers-Oligschlager en ouders Oligschlager-
Herberichs 
Maandag 5 januari 13.45 uur 
Ter ere van de H. Genoveva; voor alle intenties van de maand december 
 
Zondag 11 januari 11.15 uur Doop van de Heer 
Afsluiting Genoveva-noveen 
Gezongen H. Mis 
Maandag 12 januari 13.45 uur 
Ter ere van de H. Genoveva 
 
Zondag 18 januari 11.15 uur Tweede zondag door het jaar 
Gezongen H. Mis 
Maandag 19 januari 13.45 uur 
Ter ere van de H. Genoveva 
 
Zondag 25 januari 11.15 uur Derde zondag door het jaar 
Gezongen H. Mis 
Maandag 26 januari 13.45 uur HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 
Ter ere van de H. Genoveva 

 
 



 

St. Catharinaparochie Lemiers 
Misintenties: Astrid Thewissen; telefoon 043-3065088 of 06-41398659; 
e-mail: ca.thewissen@gmail.com 
Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:  
NL65RABO0152596666 of NL50INGB0001044683 
t.n.v. St. Catharinakerk-gezinsbijdrage 
Koster: Frans Evers; telefoon 06-18875363 

 
Heilige missen 
Zaterdag 3 januari 17.30 uur Openbaring des Heren, hoogfeest 
Anneliese Houppermans en ouders Houppermans-Führen 
Dinsdag 6 januari 19.00 uur 
 
Zaterdag 10 januari 17.30 uur Doop van de Heer, feest 
Dinsdag 13 januari 19.00 uur 
 
Zaterdag 17 januari 17.30 uur Tweede zondag door het jaar 
Sylvia Houtermans-Vandeberg 
Dinsdag 20 januari 19.00 uur 
 
Zaterdag 24 januari 17.30 uur Derde zondag door het jaar 
Jaardienst Annie Lux-Geron, ouders Geron-Wiertz en ouders J. Lux-
Vanhommerig 
Dinsdag 27 januari 19.00 uur 
 
Zaterdag 31 januari 17.30 uur Vierde zondag door het jaar 
Blasiuszegen 
 
 

St. Paulusparochie Vaals 
Misintenties kunnen opgegeven worden via de website, door af te geven in 
de kerk bij de collecte of door te  deponeren in de brievenbus van de oude 
pastorie. 
Bankrekening: NL33RABO0152597824 of NL98ABNA0576721220 of 
NL47INGB0001033970 
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Heilige missen 
Donderdag 1 januari 11.15 uur H. Maria, Moeder van God, hoogfeest 
Klaus Vanweersch; Ouders Liesbertus en Annchen Pas-Kunkels en Lily Pas; 
dierbare overledenen; bijzondere intentie 
Vrijdag 2 januari 19.00 uur HH. Basilius de Grote en Gregorius van 
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren 
 
Zaterdag 3 januari 19.00 uur Openbaring des Heren 
Gestichte jaardienst Karl en Ria Radermacher-Krott en Leo en Gerda 
Savelsberg-Krott 
Zondag 4 januari 11.15 uur Openbaring des Heren 
Wiel Schijns 
Dinsdag 6 januari 8.30 uur 
Woensdag 7 januari 19.00 uur 
Gestichte jaardienst Alfons en Elisabeth Dresse-Mertens en ouders 
Thewissen-Blezer, Laurent en Tiny Thewissen-Dresse 
Donderdag 8 januari 8.30 uur 
Vrijdag 9 januari 19.00 uur 
 
Zaterdag 10 januari 19.00 uur Doop van de Heer 
Gestichte jaardienst Ben en Justi van Huygevoort-Bröcheler; gestichte 
jaardienst Gerard en Tity Cremers-Baggen 
Zondag 11 januari 11.15 uur Doop van de Heer 
Zeswekendienst Elisabeth Pas en Annchen Pas-Kunkels (verjaardag); Thijs 
Jussen 
Dinsdag 13 januari 8.30 uur 
Woensdag 14 januari 19.00 uur 
Donderdag 15 januari 8.30 uur H. Arnold Janssen, priester 
Vrijdag 16 januari 19.00 uur 
 
Zaterdag 17 januari 19.00 uur Tweede zondag door het jaar 
Bert Zeegers; gestichte jaardienst Hubert en Maria Kals-Krings 
Zondag 18 januari 11.15 uur Tweede zondag door het jaar 
Zeswekendienst Theo van der Pluijm 
Dinsdag 20 januari 8.30 uur 
Woensdag 21 januari 19.00 uur H. Agnes, maagd en martelares 
Donderdag 22 januari 8.30 uur 
Vrijdag 23 januari 19.00 uur 



 

Zaterdag 24 januari 19.00 uur Derde zondag door het jaar 
Zondag 25 januari 11.15 uur Derde zondag door het jaar 
Patroonsfeest parochie 
Gestichte jaardienst Alfons en Maria Dresse-Mertens en ouders Thewissen-
Blezer 
Dinsdag 27 januari 8.30 uur 
Woensdag 28 januari 19.00 uur H. Thomas van Aquino, priester en 
kerkleraar 
Donderdag 29 januari 8.30 uur 
Vrijdag 30 januari 19.00 uur 
 
Zaterdag 31 januari 19.00 uur Vierde zondag door het jaar 
Gestichte jaardienst Jacob en Maria Kremer-Schoonbrood 

 
 
St. Martinusparochie Vijlen 
Telefoon 043-3061500. E-mail: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl 
Parochiebureau voor misintenties geopend op dinsdag van 18.00 uur tot 
19.00 uur en op vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur. 
Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage: 
NL29RABO0155601113 
Koster: Jan Limpens; telefoon 06-18931834 

 
Heilige missen 
Donderdag 1 januari Géén H. Mis!!! 
 
Zondag 4 januari 10.00 uur Openbaring des Heren, hoogfeest 
Kerkelijk zangkoor 
Zeswekendienst José Deckers-Spaubeek 
Donderdag 8 januari 19.00 uur 
 
Zondag 11 januari 10.00 uur Doop van de Heer, feest 
Gestichte jaardienst ouders Alphons en Maria Drittij-Hacking en overleden 
familieleden; gestichte jaardienst ouders Bertha en Jan Schepers-Niks; 
ouders Schepers-Bertram, Tresie Vandermeulen-Schepers; ouders Niks-
Deliège en kinderen; Jan Niks 
Donderdag 15 januari 19.00 uur H. Arnold Janssen, priester 
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Zondag 18 januari 10.00 uur Tweede zondag door het jaar 
Donderdag 22 januari 19.00 uur 
 
Zondag 25 januari 10.00 uur Derde zondag door het jaar 
Donderdag 29 januari 19.00 uur 
 
Overleden 
Op donderdag 11 december namen we in de kerk van Vaals afscheid van 
Elisabeth Pas. Ze overleed in de leeftijd van 96 jaar. 
Op zaterdag 13 december hebben we in de kerk van Holset afscheid 
genomen van Theo van der Pluijm. Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar. 
Op vrijdag 12 december herdachten wij in de avondmis in Vaals Maria 
Cohlst-Baumgarten. Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar. 
Op zaterdag 20 december namen we in de kerk van Vaals afscheid van Keti 
Schnarkowski-Kohl. Zij overleed in de leeftijd van 96 jaar. 
Op zaterdag 27 december hebben we in de kerk van Vaals afscheid genomen 
van Ursula Halders-Kroll. Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar. 
Op maandag 29 december hebben we in de kerk van Vaals afscheid 
genomen van Mary Bülles-Garvin. Zij overleed in de leeftijd van 60 jaar. 
 
Viering en nieuwjaarsreceptie 1 januari Nieuwjaar Vijlen-Lemiers-Holset 
Op donderdag 1 januari openen we het nieuwe burgerlijk jaar. 
11.15 uur Holset; kerkelijk zangkoor 
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in restaurant ‘Klükske. 
In Vijlen en Lemiers is er op deze dag géén heilige Mis. 
 
Genoveva-noveen 
Op zaterdag 3 januari vieren we de gedachtenis van de heilige Genoveva. Op 
deze dag begint in Holset de Genoveva-noveen. 
De heilige Genoveva werd rond422 geboren in een dorpje bij Nanterre 
vlakbij Parijs. Ze overleed op 3 januari rond 500 in Parijs. Volgens de 
overlevering zou door haar voorbeden Parijs in 451 gered zijn van een 
Hunnenaanval. 
Bij een hongersnood in Parijs voorzag Genoveva een graantransport over de 
Seine vanuit Arcis-sur-Aube. 
Genoveva knoopte vriendschapsbanden aan met de katholieke Clothilde, de 
tweede echtgenote van Clovis. Samen begeleidden ze Clovis naar zijn 
doopsel. 



 

Zij was gewend ’s nachts naar de kerk te gaan om er te bidden. De duivel 
probeerde haar van te weerhouden door op een nacht haar kaars uit te 
blazen terwijl zij op weg was naar de kerk. Maar de engel die haar 
begeleidde zorgde dat de kaars bleef branden. Daarom wordt de heilige 
Genoveva vaak met een kaars afgebeeld. 
Zij heeft als heilige een druk leventje. Zij is namelijk de voorspreekster van 
vrouwen, herders, wijnboeren en hoedenmakers.  Zij wordt verder 
aangeroepen tegen oog- en huidziekten, koorts, de pest, droogte en oorlog. 
 
Programma Genoveva-noveen 
Zaterdag 3 januari 13.45 uur Opening van de noveen 
Zondag 4 januari 11.15 uur 
Maandag 5 januari 13.45 uur 
Zondag 11 januari 11.15 uur Afsluiting noveen 
 
Na afloop van elke viering is er ziekenzegening, kinderzegening en 
broodzegening. 
 
Nieuwjaarsgedachte pastoor Shaiju 
In mijn geboortestreek volgen mensen naast de westerse kalender ook de 
Malayalam-kalender, die begint in de tweede helft van augustus. Daarom 
krijgt vooral de laatste maand van die kalender, Karkidakam, veel aandacht. 
Het is een maand die traditioneel wordt gezien als zwaar en uitdagend: de 
natuur is ontregeld door moessonregens, overstromingen, armoede en 
ziekte.  
Aan het einde van deze maand maken mensen hun huizen grondig schoon 
en doen ze oude spullen weg. Iedereen probeert op zijn eigen manier het 
nieuwe jaar te verwelkomen met een zuiver lichaam en een zuivere geest. 
Op dezelfde gesteltenis zijn wij nu bezig om een nieuw jaar te verwelkomen 
met al nieuwe voornemens, optimisme en enthousiasme.  
2025 ligt achter ons. De komst van 2026 wekt hoop en optimisme. Voor 
velen was 2025 een jaar vol vreugdevolle momenten: een nieuwe baan, een 
nieuw huis, een nieuw gezinslid. Misschien werd er een kind geboren in de 
familie of vriendenkring, begon iemand een nieuwe relatie, trad iemand in 
het huwelijk, of werd een lang gekoesterde droom werkelijkheid.  
Voor anderen was 2025 een jaar dat we niet vergeten vanwege pijn en 
verdriet: een moeilijke diagnose in de familie, het verlies van een dierbare, 



 

het kwijtraken van werk, een gedwongen verhuizing, of het verbreken van 
een relatie of vriendschap door een moeilijke situatie.  
Ook voor mij persoonlijk was 2025 een bijzonder jaar. Sinds 1 oktober mag ik 
pastoor zijn van onze parochiegemeenschappen Vaals, Vijlen, Lemiers en 
Holset. Voor mij én voor onze parochies betekent dit een nieuw begin.  
Daarom is het goed om stil te staan bij het voorbije jaar. Terugkijken helpt 
ons om dankbaar te zijn voor wat goed was, en voorzichtig en wijs het 
nieuwe jaar binnen te gaan. Wij danken God voor alle weldaden en 
zegeningen die wij mochten ontvangen. En wij wensen iedereen die wij 
ontmoeten alle goeds toe — want zo verspreiden wij telkens opnieuw licht, 
positiviteit en goedheid.  
Op iemands verjaardag is vooral die ene persoon bijzonder blij — het is zijn 
of haar dag. Maar op Nieuwjaar is iedereen blij. Dat maakt Nieuwjaar zo 
uniek: het is een feest dat wij als hele gemeenschap delen, een moment 
waarop heel de wereld even samen vooruitkijkt, hoopt en dankbaar is.  
Als kerk beginnen wij het nieuwe jaar met het feest van Maria, Moeder van 
God. Het is een prachtig teken: samen met Maria, die het nieuwe leven van 
Christus heeft gedragen, stappen wij het nieuwe jaar binnen. Zij begeleidt 
ons met haar zorg, haar geloof en haar stille kracht.  
Wanneer wij met gemengde gevoelens de overgang van oud naar nieuw 
beleven, beginnen wij toch met goede voornemens, optimisme en hoop. 
Moge de almachtige God ons een  
voorspoedig, zegenrijk en goed 2026 schenken. Dat wij allen een jaar mogen 
ontvangen vol gezondheid, vreugde en vrede.  
Pastoor Shaiju 
 
Openbaring des Heren, beter bekend als Driekoningen 
Op dinsdag 6 januari is het hoogfeest van de Openbaring des Heren, beter 
bekend als Driekoningen. In de kerken wordt dit gevierd op zaterdag 3 
januari en zondag 4 januari. 
Vroeger trokken kinderen verkleed als driekoningen langs de deuren. Ook nu 
zie op diverse plekken dat dit gebeuren weer nieuw leven wordt ingeblazen. 
In Duitsland is dit nog echt springlevend als Sternsingen en trekken de 
kinderen rond om geld op te halen voor een landelijk goed doel. 
Op hun tocht bezoeken de verklede koningen de huizen in stad of dorp en 
brengen de vreugde van Kerstmis vanuit de kerk naar de straten en in de 
huizen. Bij een huisbezoek wordt gezongen, ontvangen de driekoningen-
zangers mogelijk gaven, maar brengen zij ook zegen. In veel Duitstalige 



 

landen wordt de zegen met krijt op de deurpost of de muur geschreven. Het 
is de korte maar krachtige Latijnse zegenbede ‘Christus Mansionem 
Benedicat’, wat betekent ‘Christus zegene dit huis’ of ‘Moge Christus dit huis 
zegenen’. 
De zegen wordt niet voluit geschreven, maar weergegeven met de 
beginletters van de bede ‘CMB’, aangevuld met het jaartal waarop de zegen 
aan het huis wordt gebracht. De zegen wordt aangevuld met drie kruisjes 
verwijzend naar Degene die de zegen schenkt, namelijk de Drie-ene God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. Ook de verwijzing naar de ster kan in 
geschreven zegen worden opgenomen. De volledige zegen wordt zo 
‘20+C+M+B*26’. 
Om het feest van Driekoningen meer aandacht te geven, ook in huiselijke 
kring, is in de afgelopen jaren o.a. de huiszegen verspreid. Een belangrijke 
gedachte daarbij is dat zowel het kerkgebouw als ook de huiselijke omgeving 
belangrijke plaatsen van geloofsbeleving en geloofsoverdracht zijn. 
‘huiskerken’. 
De (her)introductie van het gebruik van het Driekoningen zingen is op een 
aantal plaatsen gerealiseerd en zal hopelijk gecontinueerd worden. 
Hetzelfde mag gelden voor het gebruik van de verspreiding van de 
huiszegen.  
In het weekeinde van zaterdag 3 januari en zondag 4 januari worden in de 
vieringen de huiszegens gezegend en uitgedeeld. Deze kan men mee naar 
huis nemen om deze daar een plekje te geven, zodat Gods zegen op het huis 
mag rusten. 
 
Tarieven per 1 januari 2026 
Door het bisdom zijn de tarieven per 1 januari 2026 vastgesteld. Voor de 
gewone eucharistievieringen wijken wij nog af van deze tarieven. Voor de 
overige diensten volgen we het bisdom. 
 
Eenvoudige dienst door de week    € 12,50 
Eucharistieviering in het weekeinde    € 25,00 
 
Begrafenismis       € 570,00 
Huwelijksmis       € 465,00 
 
Begeleiding naar andere dan eigen begraafplaats 
 of naar crematorium na voorafgaande begrafenismis € 130,00 



 

Crematiedienst zonder voorafgaande begrafenismis  € 570,00 
Avondwake zonder navolgende uitvaartdienst   € 570,00 
Gestichte jaardienst door de week 
 5 jaar     € 80,00 
 10 jaar     € 160,00 
 20 jaar     € 320,00 
Gestichte jaardienst in het weekeinde 
 5 jaar     € 160,00 
 10 jaar     € 320,00 
 20 jaar     € 640,00 
 
Kerkbijdrage 
Een kerk kan voor mensen heel verschillende betekenissen hebben. Voor de 
een is het een baken van geloof, voor de ander een rustpunt in een drukke 
wereld of juist een plek om anderen te ontmoeten. Onze kerken zijn dit 
allemaal en willen dit ook graag zijn. Maar dat gaat niet vanzelf. Uw hulp is 
nodig om onze parochie te laten functioneren. Om al deze rollen waar te 
blijven maken, hebben we ook uw financiële steun nodig. Doe mee aan 
Kerkbalans en maak uw kerkbijdrage over. Geef vandaag voor de kerk van 
morgen! 
Want een van de belangrijke bronnen van inkomsten is de vrijwillige 
kerkbijdrage door de parochianen. Door deel te nemen aan deze 
kerkbijdrage brengt men tot uitdrukking dat men het belangrijk vindt dat het 
kerkgebouw en het parochiewerk in stand gehouden wordt. Het is een teken 
van solidariteit met de parochies. 
Helaas zien we in alle vier de parochies dat het aantal deelnemers en ook 
het totaalbedrag jaarlijks terugloopt, waardoor alle vier de parochies jaarlijks 
interen op hun vermogen. 
 
We zijn begonnen aan een nieuw jaar, waarbij ook voornemens horen. Wilt 
u als een van die voornemens op u nemen om mee gaan doen aan de 
kerkbijdrage? Zo helpt u mee om het parochiewerk door te kunnen laten 
gaan en de kerkgebouwen in stand te houden. 
U bepaalt zelf aan welke kerk u uw kerkbijdrage wilt laten toekomen en 
hoeveel u aan kerkbijdrage wilt betalen. Deze zal dan ook ingezet worden 
voor die kerk. 
Uit dankbaarheid voor het meedoen met de kerkbijdrage is in ons bisdom 
ook de regeling getroffen dat men een ‘korting’ krijgt bij een uitvaartmis, 



 

een crematiedienst of een avondwake en bij een huwelijksmis, mits men de 
vier jaar voorafgaand aan de betreffende dienst kerkbijdrage heeft betaald. 
De hoogte van de ‘korting’ is afhankelijk van de betaalde kerkbijdrage in die 
periode. 
Bij de verschillende parochies vindt u het bankrekeningnummer waarop u de 
kerkbijdrage kunt overmaken. 
 
Zondag van het Woord van God – 25 januari 
 
Wat is de ‘Zondag van het woord van God’? 
Katholieken zijn van oudsher niet zo’n bijbellezers. Dat is meer iets voor 
protestanten. Wij hebben schilderijen en glas-in-loodramen, waarin 
Bijbelverhalen uitgebeeld worden. ‘De bijbel voor de armen’ werden die 
kunstwerken vroeger ook wel genoemd. Dat was in een tijd waarin veel 
mensen niet konden lezen. 
 
In onze tijd is plaatjes kijken ook weer belangrijk geworden. Maar dan op 
mobiele telefoons en tablets. Toch is het belangrijk om te lezen, om 
woorden tot je door te laten dringen. Zeker als die woorden van God komen. 
Daarom is een aantal jaren geleden door paus Franciscus een ‘Zondag van 
het woord van God’ in het leven geroepen. Dit jaar is dat op zondag 25 
januari. Op die dag mogen we extra stilstaan bij de verhalen in de Bijbel. 
In elke eucharistieviering worden er stukjes uit de Heilige Schrift 
voorgelezen. Maar horen we ook echt wat er gelezen wordt? Snappen we 
wat er staat? Realiseren we ons dat die kleine stukjes tekst die we op zondag 
horen onderdeel zijn van een veel groter verhaal? Het is zeer de moeite 
waard om daar eens over na te denken. Ook voor katholieken. Daarom die 
‘Zondag van het woord van God’! Pak eens bijbel uit de kast en lees erin. Of 
kom op zondag naar de kerk, dan lezen we er samen in. 
 
De woorden 
God sprak met Adam 
Op de avondwind, 
Gaf aan de woorden 
Dat ze zijn te horen 
Adem van de wind. 
God sprak met Mozes 
Op de berg Horeb, 



 

Gaf aan de woorden 
Dat ze zijn te lezen 
Tekens op de steen. 
 
God sprak met Jezus 
In zijn vlees en bloed, 
Gaf aan de woorden 
Dat ze zijn te eten 
Leven uit de dood. 
 
Laat ons dan horen 
Woorden uit de winden, 
Laat ons dan lezen 
Tekens van de stenen, 
Laat ons dan eten 
Leven uit de dood. 
 
Door: Muus Jacobse 
Uit: God in Gedichten, Lannoo 2007 
 
Patroonsfeest Paulusparochie 
Voor de Paulusparochie is dit ook de dag waarop het patroonsfeest van de 
parochie wordt gevierd. Het is de dag waarop de bekering van de heilige 
Paulus wordt gevierd. Nadat Saulus eerst vol ijver de christenen bestreed, 
raakte God hem, terwijl hij op weg was naar Damascus, op een bijzondere 
manier aan door hem door een fel licht ter aarde te werpen en hem aan te 
spreken met de woorden: “Saul, waarom vervolg je Mij?’ Saulus 
antwoordde: ‘Wie zijt Gij, Heer? Waarop God hernam: ‘Ik ben Jezus van 
Nazaret die gij vervolgt! 
Vanaf dat moment ging Saulus zich met een nog grotere ijver inzetten voor 
het verspreiden van Gods Woord, de Blijde Boodschap van Jezus Christus en 
kreeg hij de naam Paulus. 
 
 


