Parochieblad Vijlen-Lemiers-Holset
G Al

St. Martinuskerk Vijlen St. Catharinakerk Lemiers St. Lambertuskerk Holset

1 oktober 2025 tot en met 30 oktober 2025

Cluster Vijlen-Lemiers-Holset

Pastoor Schuffelers, Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen
Telefoon 043-3061500/06-20663417.

E-mail: pastoorschuffelers@hotmail.com

Diaken Klinkenberg

Telefoon 043-4552829.

E-mail: r.klinkenberg@Ilaudybouw.nl

E-mail cluster: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl
Website cluster: www.vijlenparochiecluster.nl

St. Martinusparochie Vijlen

Telefoon 043-3061500. E-mail: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl
Parochiebureau voor misintenties geopend op dinsdag van 18.00 uur tot
19.00 uur en op vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:

NL29RAB0O0155601113

Koster: Jan Limpens; telefoon 06-18931834
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Heilige missen

Donderdag 2 oktober 19.00 uur HH. Engelbewaarders

Gestichte jaardienst ouders Josef en Lieske Kusters-Spobeck en zonen Eddy,
Frans en Leon

Zondag 5 oktober 10.00 uur Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
Jaardienst Hub Loozen
Donderdag 9 oktober 19.00 uur

Zondag 12 oktober 10.00 uur Acht-en-twintigste zondag door het jaar
Kerkelijk zangkoor

Jean Narinx; Jan Hendriks; ouders Renardie-Baltus, zoon Jan en schoonzoon
Hub

Donderdag 16 oktober 19.00 uur

Jaardienst Hub en Elly Sintzen-Ploemen

Zondag 19 oktober 10.00 uur Negen-en-twintigste zondag door het jaar
Jesper Mohnen vanwege de verjaardag
Donderdag 23 oktober 19.00 uur

Zondag 26 oktober 10.00 uur Dertigste zondag door het jaar

Kerkelijk zangkoor

Gestichte jaardienst Nellie Meertens-Rijstenbil; gestichte jaardienst ouders
Andreas en Elisabeth Delnoy-Zinken; 1¢ jaardienst Leo Delnoy; te
nagedachtenis aan het overlijden van Roos Drittij

Donderdag 30 oktober 19.00 uur

Gestichte jaardienst ouders Harie en Tiny Niks-Saive

St. Catharinaparochie Lemiers

Misintenties: Astrid Thewissen; telefoon 043-3065088 of 06-41398659;
e-mail: ca.thewissen@gmail.com

Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:
NL65RAB0O0152596666 of NL50INGB0001044683

t.n.v. St. Catharinakerk-gezinsbijdrage

Koster: Frans Evers; telefoon 06-18875363
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Heilige missen

Zaterdag 4 oktober 17.30 uur Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
Jaardienst Jozef Biermans en Agnes Biermans-Crutz; jaardienst Jan Hofman;
Anneliese Houppermans en ouders Houppermans-Fiihren

Dinsdag 7 oktober 19.00 uur Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
18.40 uur Rozenkransgebed

Zaterdag 11 oktober 17.30 uur Acht-en-twintigste zondag door het jaar
Jaardienst Annie Pleijers-Crutz en voor Jozef Pleijers

Dinsdag 14 oktober 19.00 uur

18.40 uur Rozenkransgebed

Zaterdag 18 oktober 17.30 uur Negen-en-twintigste zondag door het jaar
Sylvia Houtermans-Vandeberg; jaardienst ouders Schijns-Schwanen
Dinsdag 21 oktober 19.00 uur

18.40 uur Rozenkransgebed

Zaterdag 25 oktober Geen H. Mis in verband met de viering van
Allerheiligen/Allerzielen op zondag

Zondag 26 oktober 15.00 uur Allerheiligen/Allerzielen met aansluitend
zegening van de graven

CCK

Jozef Hendriks en Lenie Hendriks-Lux en familie; Anneliese Houppermans en
ouders Houppermans-Fiihren; Ciska en Sjeng Thewissen-Franssen en zoon
Henk

Dinsdag 28 oktober 19.00 uur HH. Simon en Judas, apostelen, feest

18.40 uur Rozenkransgebed

St. Lambertusparochie Holset
Misintenties: Ria Kriescher; telefoon 043-3063351
Bankrekening voor misintenties en kerkbijdrage:
NL61RABO0117821462 t.n.v. St. Lambertus
Koster: Ria Kriescher; telefoon 0433063351

Heilige missen
Zondag 5 oktober 11.15 uur Zeven-en-twintigste zondag door het jaar

Gezongen H. Mis



Maandag 6 oktober 13.45 uur
Ter ere van de H. Genoveva; voor alle intenties van de maand september

Zondag 12 oktober 11.15 uur Acht-en-twintigste zondag door het jaar
Gezongen H. Mis

Maandag 13 oktober 13.45 uur

Ter ere van de H. Genoveva

Zondag 19 oktober 11.15 uur Negen-en-twintigste zondag door het jaar
Gezongen H. Mis

Jaardienst Maria Vandeberg-Baart; Hein Kriescher vanwege de verjaardag
Maandag 20 oktober 13.45 uur

Ter ere van de H. Genoveva

Zondag 26 oktober 11.15 uur

Gezongen H. Mis

Gestichte jaardienst Elisa Waelen en Hub Nicolaye; gestichte jaardienst Jo
Nicolaye; zoon Paul Brock; ouders Hein en Itha Baggen-Niesten

Maandag 27 oktober 13.45 uur

Ter ere van de H. Genoveva

Allerheiligen en Allerzielen

Op zaterdag 1 november is het hoogfeest van Allerheiligen en op zondag 2
november viert de kerk over heel de wereld Allerzielen om onze dierbare
overledenen te gedenken, met name hen van wie we het afgelopen jaar
afscheid hebben genomen.

Op zondag 26 oktober 15.00 uur herdenken we in Lemiers in de heilige Mis
onze dierbare overledenen en worden de graven op het kerkhof aldaar
gezegend. De avondmis op zaterdag 25 oktober komt daarom in Lemiers te
vervallen.

Op zondag 2 november herdenken we in Holset in de heilige Mis van 11.15
uur onze dierbare overledenen. Aansluitende worden de graven op het
kerkhof gezegend.

Voor Vijlen is de viering van Allerheiligen op zaterdag 1 november om 19.00
uur. Op zondag 2 november is om 15.00 uur het Allerzielenlof met
aansluitend de gravenzegening.




Doopsel
Op zondag 23 augustus werd in de kerk van Holset Lowen Finders gedoopt.
Dat hij op zijn levensweg Jezus als een echte vriend mag leren kennen.

Onze nieuwe pastoor stelt zich voor

Een mens overlegt in zijn hart, maar het antwoord van de tong komt van de
Heer" (Spreuken 16:1). Hoe kunnen wij, mensen, Gods plan kennen en erop
reageren? Wij zijn vaak bezig met onze eigen plannen en ideeén, maar God
bereidt alles zorgvuldig voor ons voor en wacht op onze medewerking — op
ons ja-woord.



Ik ben Shaiju Selestin. Ik kom oorspronkelijk uit Kerala, een van de zuidelijke
deelstaten van India. Mijn thuisbisdom is het aartsbisdom Trivandrum. Ik
ben opgegroeid in het vissersdorp Poovar (Poewaar), gelegen aan de kust.
Mijn vader is visser van beroep. Ik ben de tweede zoon in ons gezin en heb
drie broertjes en een zusje. Ik kan niet precies aangeven wanneer mijn
verlangen naar het priesterschap begon, maar vanaf mijn kinderjaren voelde
ik een diepe roeping om priester te worden.

Mijn ouders hebben mij elke dag meegenomen naar de kerk voor de
dagelijkse Eucharistieviering. Ook heb ik een goede indruk gekregen van de
priesters in mijn parochie. Mijn ouders zijn zeer gelovig en hebben ons goed
opgevoed in het geloof.

De wekelijkse bijeenkomsten van de buurtfamilies voor gezamenlijk gebed
waren voor mij een goede gelegenheid om samen te bidden en te luisteren
naar de Schriftlezing en de daaropvolgende reflectie. De catecheselessen
gedurende de schooljaren, het dagelijks gebed, het rozenkransgebed thuis
en de dagelijkse Bijbellezing hebben mijn verlangen om priester te worden
versterkt.

Ik heb mijn basisopleiding en middelbare school gevolgd in een internaat.
Daar leerde ik hoe fijn en waardevol het is om met een groep om te gaan.
Meteen na mijn basisschool ben ik naar het kleinseminarie van ons bisdom
gegaan. Toen ik mijn verlangen om priester te worden aan mijn ouders
bekendmaakte, zag ik bij hen groot enthousiasme en vreugde. Zij steunen
mij altijd met hun gebed en inzet.

Zes jaar lang was ik in het kleinseminarie. Daar heb ik mijn hogere opleiding
en universitaire studie afgerond. Daarna ging ik naar het grootseminarie,
waar ik twee jaar filosofie heb gestudeerd. Vervolgens heb ik tijdens een
tussenjaar stage gelopen in ons kleinseminarie.

Toen vroeg mijn bisschop, Mgr. M. Soosaipakiam, mij om in Nederland te
gaan studeren. Zo kwam ik in 2014 samen met een collega naar Rolduc. Daar
zette ik mijn priesteropleiding voort. In 2020 heb ik mijn seminarieopleiding
afgerond.



Ik ben inmiddels al elf jaar in Nederland. Van 2020 tot en met 2023 was ik
kapelaan in de Parochiefederatie De Pelgrim (Bocholtz, Simpelveld en
Ubachsberg). Daarnaast hielp ik regelmatig in Klimmen.

In 2023 ben ik benoemd tot kapelaan van de Parochiefederatie kerken aan
de Geul (Berg en Terblijt, Houthem, Broekhem, Valkenburg, Sibbe, Oud-
Valkenburg en Schin op Geul). Vanwege pastorale redenen richtte ik mijn
aandacht grotendeels op de parochies Berg en Terblijt, Houthem en
Broekhem. Afgelopen jaren waren echt vruchtbare periode. De priesters, de
kerkbestuursleden en PAC leden aldaar, de vrijwilligers, alle parochianen en
eenieder die ik ontmoette hebben mij goed geholpen, geinspireerd en
gesteund. Nu voel ik mij thuis in Nederland. Ik vind de mensen hier zeer
gastvrij en vriendelijk.

Deze benoeming als pastoor van Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset zie ik als
een nieuw moment en als het begin van een nieuw tijdperk in mijn leven. lk
heb de indruk gekregen dat deze parochies zeer actief en levendig zijn.

Ik zie de verenigingen als een manier om met iedereen, vooral met de
jongeren, gezelschap te vormen. Gezinnen en ouderen wil ik persoonlijk
bezoeken om goed contact te leggen. De verenigingen wil ik meer
betrekken. Samen zullen wij een levendige en gezellige gemeenschap
vormen.

Ik hoop dat wij samen een aangename parochiegemeenschap tot stand
kunnen brengen, waar iedereen welkom is, waar iedereen op zijn of haar
eigen manier kan bijdragen en zich vrij en verantwoordelijk kan voelen.

Graag wil ik het volk van God, namens Hem, dienen als een eenvoudige
dienaar van de Heer.

Installatie van pastoor Shaiju Selestin
De installatie van pastoor Shaiju Selestin zal plaatsvinden op zondag 16
november. Verder informatie hierover volgt later.



Rozenhoedje

Een paternoster (rozenkrans)
in je handen nemen,
is binnentreden
in een stille ruimte.
Langs het meditatief herhalen
van steeds dezelfde woorden
komt de rust
en een groot vertrouwen.
Langs de glorieuze,
de blijde, de droeve geheimen
en de geheimen van het licht
worden ook de mooie, de vreugdevolle
en de moeilijke momenten
uit ons leven
aan elkaar gesnoerd
tot een samenhangend verhaal,
zien wij de zin
en worden zij tot zegen.
‘Paternosteren’, zoals de Vlamingen zeggen,
is bidden aan de hand van Maria.

Tekst naar: Manu Verhulst
Uit: Neem en Lees, Halewijn 2012



